
 

 

 
Startplaats en parking: Belgisch/Nederland- 

se grens. Bij Botermans – 8 km 

Knooppunten : 90-1-2-91-78-72 Nederland 

96-7-85-8-5-86-97 België 
 

Hoe wandel je de route ? 

Knooppunt 90 staat juist over de grens links 

van het fietspad.  Vanaf hier wandel je eerst 

100 m over het fietspad richting Tilburg. 

Dan ga je rechtsaf het bos in en volgt daarna 

de knooppunten. Je volgt eerst de Nederlandse 

Geelgroene bordjes, daarna de rood-witte 

bordjes van Kempens landgoed, zoals gemeld. 

 

90-1-2  
In de gebouwen aan de grens zaten tot 1992 de Belgische 

en Nederlandse douane. De Belgische grenswachters 

zaten raar maar waar in het laatste woonhuis op 

Nederlands grondgebied, de Nederlandse zaten in het 

eerste gedeelte.  De handelszaken in de buurt waren toen 

douaneagentschappen, expeditiebedrijven of cafés. 

Na het verlaten van het fietspad bevinden we ons in de 

bossen van het landgoed Gorp en Roovert. Deze behoren 

tot de Stichting Kempische Landgoederen en is privé 

bezit. 

Onderweg kom je langs de fusillade-plaats, waar in WO II 

vijf Nederlandse verzetshelden werden omgebracht. 

Je volgt nu een stukje het kronkelend riviertje de  

Rovertsche Leij. 

 

91-78 
Als je de oever verlaat, wandel je over een lange bosdreef 

die omzoomd is door rododendrons. Deze werden destijds 

door de jachtgezinde eigenaar aangeplant als beschutting 

voor het wild. Eind mei, als ze 

in bloei komen, geeft dat een prachtige aanblik. 

 

 

 
 
78-72 
Na het verlaten van het fietspad kom je op Roovert 
terecht en passeert er enkele voormalige boerderijen. 
 
 

96-7-85-8  
Op de Belgisch/Nederlands grens kom je langs de 

Roovert kapel, een uitgelezen picknickplaats. Binnen in 

de kapel lees je de legende van de kapel. Via een 

prachtig slingerpad door het bos kom je plots op een 

enorme zandvlakte, een stuifduin midden in het bos. 

Het duinencomplex, duizenden jaren geleden ontstaan, 

door opwaaiing van zand tegen het beekdal van de AA, 

is door de gemeente Ravels terug in ere hersteld. 

Je bent in bosgebied Molenheide, in het gehucht Hulsel. 

  

5-86-97 
Je loopt nu in het bos evenwijdig met de weg Tilburg-

Turnhout.   Destijds stonden hier vele dennenbomen, 

die door de gemeente verkocht werden aan de 

steenkoolmijnen, om de mijngangen te stutten. Vandaag 

geeft men de voorkeur aan streekeigen groen. 

Ook kiest gemeente Ravels ervoor om in zijn 

gemeentebossen delen te plaggen en zo de vroegere 

heidebegroeiing terug te krijgen. 

Nadat je enkele tuinen passeert, kom je terug aan de 

grens.  Tot 1992 was dit een drukke grenspost met veel 

expeditie werkzaamheden. Met de opening van de 

Europese grenzen verdween veel grensnostalgie. Nu zijn 

er enkel de smokkelverhalen van weleer. 
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Kloosterstraat 4 

2380 Ravels 

014-65.21.55 

info@toerismeravels.be 
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